
Vakantie naar het Comomeer in Italië  
5 tot 14 augustus 2025!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie gaan er allemaal mee op deze vakantie: 
 
Vakantiegangers zijn Danny, Hedwig, Henri, Wim, Annie, Eric  en Petra. 
 
De reisbegeleiders op deze reis zijn Nico en Maureen. 
 
 
 

DINSDAG 5 AUGUSTUS 
 
 
Iedereen komt naar het kantoor van Tendens Vakanties om vanaf daar te 
vertrekken. 
 
 
 

Na een uiterst fijne kennismaking met iedereen, hebben we er allemaal zin in! 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

De sfeer zat er al snel goed in, muziekje erbij in de auto gepaard met wat 
verantwoorde gekkigheid, denk handjes in de lucht en zo :-D 
 
Een drietal tussenstops verder, arriveren we om ongeveer 17.00u in Mulhouse. 
De reis was voor iedereen goed te doen/vol te houden, weinig fileleed hielp 
ook om het aantal grappen en grollen op peil te houden. 
 

 
 

Van tevoren hadden we een restaurant voor het avondeten bedacht, dat bleek 
superleuk te zijn, met ook nog behoorlijk eten en een vriendelijke bediening, 
Buffalo Grill Mulhouse bedankt!! 
 
 

 
 



 
 

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 
 
 

Van Mulhouse in de Elzas naar de camping aan het Comomeer!  
 

We hadden afgesproken om te ontbijten bij een bakkerij, om de hoek van het 
hotel. Iedereen blij, een geweldige keuze, en dat geldt ook voor de bakkerij.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ook konden we hier meteen inkopen doen voor de lunch, en beleg en drinken 
bij de Aldi, ook in hetzelfde gebied.  
 
Om ongeveer elf uur vertrokken we richting Zwitserland, iedereen genoot van 
de prachtige rit, de geweldige bergen en het groene landschap. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

In kilometers gerekend is het tweede deel van de reis veel korter, maar wat 
energie betreft doet het niet onder voor het eerste deel van de reis. Wat een 
mooie omgeving óók in Italië, iedereen vond de huizen langs de meren zo 
mooi!!! Ook supermooi, vooral voor de mannen, was toen we in één van de 
langere tunnels werden ingehaald door een echte Lamborghini, allemaal 
vonden we het geluid nét als van een racewagen.. 
 

Het laatste stuk van de rit, langs het meer was weer helemaal super, zo mooi, 
de ohhh’s en de ahhh’s waren er volop! 
 
Bij aankomst in Domaso even puzzelen waar we precies moesten zijn, wat een 
mooie plek zeg, echt vlak bij het Comomeer, prachtig!! 
 
Omdat we redelijk laat aankwamen hebben we bij de bar aan het meer even 
wat gegeten, was erg lekker, en ook weer geduldige en lieve mensen hier. 
 
                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
DONDERDAG 7 AUGUSTUS 
 

Deze begon schitterend, het zonnetje scheen uitbundig aan een blauwe hemel, 
heerlijk met z’n allen in de tuin ontbijten en daarna op naar het zwembad, 
iedereen blij, mooi schoon en alleen voor ons als bungalow bewoners, dus niet 
te druk. En dan dat uitzicht op het meer en de bergen… super!! 
 
 
 

                           
 
 
 
 
Daarna weer lekker in de tuin geluncht, om daarna het dorp in te gaan om ons 
eerste echte Italiaans ijsje te eten, tsjonge da’s pas lekker. 
Toen was het tijd om boodschappen te gaan doen in de buurtsuper, iedereen 
hielp sjouwen want het was best veel wat we nodig hadden voor het eten. 
Iedereen moe maar tevreden, even tijd voor een drankje op het terras van de 
camping bar, mooi kunnen kijken naar de surfers, er was er ook één met een 
hele grote vlieger en die kon héél hoog springen! 
 
 
 
 
 



Daarna was het tijd om ons avond eten te gaan klaarmaken, bijna alle bestek, 
pannen en potten verzameld, iedereen heeft meegeholpen, en een 
superlekkere salade gemaakt, voor iedereen was er wel wat lekkers, vis, ham, 
paprika, kaas en olijven. Het werd een super smulpartij, daarna ging Nico 
gitaarspelen en Maureen zingen, we hebben meegezongen wat we kenden, 
superleuk, en hebben nog iets lekkers gedronken, wat we in de supermarkt 
hadden gekocht.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VRIJDAG 8 AUGUSTUS  
 
 
De weersvoorspelling had het al aangegeven, prachtige ochtend, strakblauwe 
lucht en een warm zonnetje. 
 
 
 

We hebben gewinkeld in het dorp, broodbeleg en drinken gekocht, ontbijt in de 
tuin, daarna een wandeling langs het strand en gezwommen in het Comomeer. 
 

 
 
 

Daarna was het al weer tijd om te lunchen, dit hebben we gedaan bij de bar van 
de camping, pal aan het Comomeer, was erg lekker!! 



Even uitbuiken en toen naar het zwembad met z’n allen, er waren een aantal 
echte waterratten bij!! Een klein aantal vakantiegangers wilden even de kat uit 
de boom kijken wat natuurlijk ook prima was. Iedereen goed ingesmeerd met 
zonnebrand factor 50 want de zon deed z’n uiterste best. 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 



 
 

Even een uurtje uitpuffen van dat sportieve gedoe en dan is het alweer tijd voor 
het avondeten, weer voor elk wat wils, de maaltijdsalades gaan er goed in met 
dit warme weer. 
In de avond was er een live band, lekker een drankje gedaan en er werd heel 
veel gedanst !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moe maar voldaan gingen we om een uur of elf naar bed. 
 
 
 
 



 

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 
 

Zijn we om acht uur op stap gegaan, om de hitte te ontlopen ook maar gekozen 
voor een heel groot overdekt winkelcentrum in dorp iets verderop, dat was een 
half uurtje met de auto. Daar konden we lekker ontbijten, met koffie en thee. 
Daarna hebben we twee groepen gemaakt en zijn we gaan shoppen, er 
moesten sandalen gekocht worden en wat T-shirts en natuurlijk een rode 
“Italië” pet omdat van één van de deelnemers z’n hoofdhuid dreigde te 
verbranden, hij had alleen een zonneklep mee. 
Aan het begin van de middag weer terug naar de camping, lekker gegeten aan 
het Comomeer, bij de campingbar, heerlijk was dat. 
Na een half uurtje bolbuiken was het weer een feestje bij en in het zwembad, 
ook de eerdere twijfelaars zijn heerlijk aan het zwemmen geweest, natuurlijk 
goed ingesmeerd met zonnebrand want het was erg warm.  
 

 
 

Om een uur of vijf gingen we naar ons appartement, even lekker douchen, 
chillen en aankleden voor een fijne avond. 
We hadden besloten om voor het avondeten naar het restaurant, vooraan de 
camping, te gaan om te eten. Lekkere pizza’s, pasta en salades, drankje erbij, 
was superlekker. Daarna terug naar de strandbar want er was een DJ, konden 
we weer lekker dansen totdat de beentjes moe waren. 
 
 
 
 
 



ZONDAG 10 AUGUSTUS 
 

Er was al voorspeld dat het héél warm zou worden en dat klopte dan ook 
helemaal, we gingen een zeiltocht maken op het meer, spannend maar 
helemaal geweldig. Eerst goed insmeren met zonnebrand! Na een beetje uitleg 
mochten we zelf de zeilboot besturen!! Superleuk zelfs de bochten doen, 
overstag gaan en gijpen, beetje spannend maar geweldig.  
 
 

                                                          

 
 
 
 



Rechtuit varen ging heel goed, omdat uitgelegd was dat je ergens op moest 
mikken met de punt van de boot, bijvoorbeeld een wit huis in de verte. Wat 
een avontuur zeg, ook al omdat het voor de meeste van ons de eerste keer op 
een zeilboot was. En omdat het na een half uurtje wat meer begon te waaien 
was het wel te doen met de hitte. Superdag!! 
Omdat het wat laat was geworden, naar een pizzeria op loopafstand in het 
dorp. Echt hoor, wat kunnen ze hier in Italië toch lekker eten maken, zo leuk ook 
dat we konden zien hoe de pizza’s gemaakt werden.  
 
Nog even naar de strandbar geweest, en toen zagen we aan de overkant van 
het meer een supergroot vuurwerk, dat was het stadje van waaruit we 
vertrokken om te zeilen, dat was een geweldige afsluiting van een superdag!!    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAANDAG 11 AUGUSTUS 
 

Alweer een hele mooie dag, ontbijten in onze achtertuin en dan op naar het 
meer om te gaan suppen! Door omstandigheden waren we wat later dan dat de 
bedoeling was en begon het al wat harder te waaien, dat maakte het wel wat 
spannender… 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
Daarna nog even heerlijk in het zwembad geweest 
 

                    
 

 



Om de vakantie af te sluiten gingen we in de avond iets verderop in het dorp uit 
eten, iedereen mooi aangekleed…. 
 
 

.

  
 
om daarna een avondwandeling richting “huis” te maken en daar af te sluiten 
met een gezellige afscheidsborrel in de strandbar! 
 

                             
 
 

 
 
 



 

Italië, je was helemaal top. Wat hebben we een plezier beleefd met z’n allen. 
Nu weer de terugreis naar Nederland. Ook dit gebeurd met een overnachting. 
 
In Nederland worden we welkom geheten door familieleden en personeel van 
Tendens Vakanties. Afscheid nemen is altijd een beetje moeilijk maar we 
kunnen terugkijken op een fantastische reis. Hartelijk dank daarvoor. 
 
We hopen jullie nogmaals te zien met een reis van Tendens Vakanties. 
Vele lieve groetjes Nico en Maureen. 
 

 

                                                                                  


